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Spreker: Joseph Estié uit Kampen 
 
Voorzitter opent de bijeenkomst en heet ons 
allen hartelijk welkom, hij is blij verrast met de    
grote opkomst. 
 
Mededelingen Activiteitencommissie: 
Meerdaagse Reis is bijna vol,  
Dagtocht naar Stoeterij Het Zwarte Paard en 
Varen met de Veerman van Kampen. 
 
Dan krijgt Joseph Estié, Antiek- Makelaar en Taxateur het woord. 

Bekend van het programma Kunst en Kitsch. In april 1998 
werd hij gebeld door de heer Kees van Drongelen, of hij 
in het Biermuseum in Turnhout, antiquiteiten wilde 
taxeren. Radio- en TV-makers zijn aparte mensen, als je 
daarmee in aanraking komt, gaat er een andere wereld 
voor je open. Maar in die 25 jaar zijn wij als medewerkers 
één grote familie geworden. 
 
We maken vervolgens een reis naar het verleden, onder 
andere de Kamper Zilversmeden. Kampen was rijk in de 
17e en 18e eeuw, maar er kwam verval. De redding 
kwam van het Kampereiland, zij verkochten hooi en 
Kampen werd aantrekkelijk om te wonen. 
Veel adellijke mensen waren er niet zoveel maar de 

mensen hadden wel behoefte aan luxe, zilveren bestek, thee- en koffiepotten, 
pillendoosjes, schaartjes, boekbeslag, beugels voor tassen en portemonneetjes en 
zilveren kettingen voor het horloge. 
 
De heer Jan Jacob Fels, Zilversmid in Kampen, kwam uit Duitsland. Hij heeft met zijn 
gezin gewoond aan de Oudestraat 58. Hij heeft heel veel zilverwerk gemaakt ook 
met name voor de klederdracht van Kampereiland en de 
gegoede burgerij. 
Duitse vaklieden kwamen hier hun zaken doen in Duitsland 
waren veel Lutheranen die naar Nederland trokken. 
Onder de stadhouders in Nederland waren we een open 
maatschappij. In Duitsland was heel lang een gildesysteem, 
een opleiding tot een ambachtsman. Zij konden hier goed 
verdienen.  
In de Bovenkerk hangt  een Hienz-orgel uit die tijd. Joseph 
toont ons een tabakspot van het gilde "Het Wildschut". 
Kampenaren gingen ook wel met de boot naar Amsterdam. Op 



het Rokin is nog een zaak waar die ouderwetse tabaksartikelen te zien zijn, 
snuifdoosjes en potjes voor pruimtabak en pijpen. 
Frederik Fels de zoon van Jan Jacob werkte bij zijn vader, maar was ook 
kunstschilder Wij zagen een prachtig schilderij van de Schepenzaal. Ook heeft hij het 
Tolhuisje bij de Stadsbrug geschilderd, dat in 1860 gesloopt is. 
 
Na de pauze kregen we een lezing over het boek van Henry Havard  (Fransman). 
“Pitoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee.” 
De Heer van Heemskerk van Beest wilde deze reis maken. In 1874 ontmoet hij 
schipper Slurink en vraagt hem met hem te gaan varen. De schipper zei tegen hem 
“Met Gods hulp en een gunstige wind slaan wij ons er doorheen, maar we varen niet 
op zondag.” 
In Kampen was hij euforisch, hij was Katholiek, maar hij vond dat de Bovenkerk was 
vernield, het koorhek, preekstoel, het orgel en de beelden. 
Kampen was een vrijzinnige stad, maar in 20 jaar tijd 1880-1900 werden de kerken 
streng orthodox. Dat kwam door de mensen die hier kwamen werken uit de dorpen 
om ons heen. Oldebroek, Doornspijk en Elburg. De Theologische Hogeschool van 
1854 heeft bestaan tot 2023. 
Wij hadden hier werkgelegenheid, Boele voor de sigaren, Berk voor de pannen enz. 
enz. 
De familie Engelenberg heeft Kampen een ziekenhuis geschonken. 
De La Sabloniërekade en de IJsselkade werden gebouwd tussen 1850 en 1900. Ook 
de Synagoge werd toen gebouwd. Voor de oorlog woonden hier in Kampen 500 
Joden en na 1945 waren er nog 39 over. 
KAMPEN heeft dus een heel kleurrijk verleden. Er valt waarschijnlijk nog veel meer 
over te vertellen. 
  
Mariëtte heeft Joseph heel hartelijk bedankt, onder groot applaus, we hebben weer 
veel geleerd over onze stad. 
 
De Collecte voor Lief en Leed heeft opgebracht € 115,60. 
 


