Verslag contactmiddag

gehouden op 17 januari 2024 in de Regenboogzaal van de Nieuwe Kerk

Opening

Aan het begin van de middag worden we allemaal welkom geheten door de
voorzitter en hij wenst ons allen een gezegend 2024. Een bijzonder woord van
welkom richt hij aan Daan van Driel die deze middag een verhaal zal houden
rond Het Oor van Rembrandt.

Als opening zingen we het lied Groot is uw trouw, oh Heer. We worden begeleid
op de piano door Tiny Kansen. Daarna leest de voorzitter een overdenking voor
gebaseerd op Mattheus 6. Julie Vader weet wat jullie nodig hebben, nog voor
jullie er om hebben gevraagd. Jezus vertelde de mensen (en ons) over zijn
hemelse Vader. Die belofte geldt voor allen die Hem aangenomen hebben als
Heer.

Afscheid van en bedankje van Cees de Vroome en Ton Hermans

Na de opening worden Cees de Vroome en Ton
Hermans naar voren geroepen. Zij worden even in het
zonnetje gezet. Cees voor het feit dat hij vele jaren
verantwoordelijk is geweest voor de verspreiding van
ons blad Houvast. Hij zorgde er onder andere voor dat
er voldoende bezorgers waren. Ook kon men met
klachten over de bezorging altijd bij hem terecht. Ook
was hij een tijd, als pianist, de vaste begeleider tijdens
de contactmiddagen..

Ton wordt geprezen om zijn accurate werk als tweede
secretaris, ledenadministrateur en notulist van de bestuursvergaderingen. Vele
jaren heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur. Ook ging hij mee naar
Regiovergaderingen in Zwartsluis. En niet te vergeten: de vele foto’s die hij in
al die jaren heeft gemaakt. Stiptheid en correct handelen hoorden bij Ton.
Helemaal stoppen doet Ton nog niet. Hij blijft voorlopig de ledenadministratie
doen.

Beide heren worden bedankt voor het werk wat ze belangeloos hebben verricht
en ontvangen, als blijk van dank, een cadeaubon en een bos bloemen.



Activiteitencommissie

Dan is er nog een mededeling van de Activiteitencommissie. De meerdaagse
reis zal doorgaan en is bijna volgeboekt. Er zijn nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar. Dus wees er snel bij, wanneer u nog mee wilt.

Voor de pauze wordt er nog de vraag gesteld of een dagtocht naar een stoeterij
in de smaak zal vallen. Dat blijkt wel het geval te zijn.

Ook wordt er, vanwege de hogere kosten, voorgesteld om voortaan om de twee
maanden een dagtocht te plannen.

Daan van Driel met: DE OREN VAN REMBRANDT

Na de plichtplegingen is het woord aan Daan van Driel. Ooi was
hij onderwijzer (leraar) aan school Noord en later bij de Fontein.
Hij woonde 25 jaar in de woning naast de kerk. Het kerkelijk
gebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk is voor een
deel in zijn achtertuin gebouwd. Dus hij voelt zich weer een
beetje thuis.

Hij begint met te vertellen dat ze in 2020 een tentoonstelling
hadden gepland met de titel: OOG VOOR HET OOR, met
werk van bekende kunstenaars. Tijdens die tentoonstelling
zouden ze het boek "OREN van REMBRANDT - oog voor het
oor inde schilderkunst” presenteren. Echter kort voor die
presentatie werden de strenge coronamaatregelen van
kracht. Daardoor viel de presentatie, maar ook de
tentoonstelling in het water.

De belangstelling voor het oor in de schilderkunst en in het bijzonder de oren
van Rembrandt werd gewekt door de broer van Daan van Driel, Jan. Zijn broer
had wijduitstaande oren. Vaak werden en worden kinderen met zulke oren
gepest met hun flaporen, of zeiloren.

Hoe dan ook, de belangstelling van Jan werd gewekt toen hij
schilderijen van Rembrandt aan een nader onderzoek
onderwierp. Hij kwam tot de conclusie dat Rembrandt ook
flaporen moest hebben. Rembrandt maakte veel
zelfportretten en ging daar vaak rijkelijk gekleed.

Wat opvalt, is dat zijn wat kroezige haar meestal zijn oren
verbergt. Maar een enkele keer kun je de contouren ervan
wel ontdekken, als de schelp van het oor door het haar heen
piept. Dat bracht Jan tot de overtuiging: Rembrandt had ook

Rembrand als bojaar



flaporen, net als hij. Overigens heeft ook Jan, als kunstschilder ook vele
zelfportretten gemaakt. En daarbij ontzag hij zijn uitstaande oren niet.
Integendeel, die zijn over het algemeen goed zichtbaar.

Aan de hand van vele zelfportretten vertelt Daan van
Driel ons over de levensfasen van Rembrandt. Van de
gegoede jaren en het rijke leven wat hij leidde, de
neergang en het verdriet en zijn liefde voor Hendrikje
Stoffel en zijn zoon Titus. Vaak schildert Rembrandt
zichzelf in prachtige gewaden. Maar zijn gezicht is steeds
duidelijk herkenbaar. En ook zijn regelmatig delen van
zijn oor zichtbaar. Maar er is slechts een portret waar
zijn linkeroor duidelijk te zien is. Daar staat hij afgebeeld
in het uniform van een Bojaar.
En zie: Jan heeft zijn bewijs.
Rembrandt had flaporen. Dat is natuurlijk voor al zijn
lotgenoten een opsteker, wanneer zelfs een beroemd
iemand ook flaporen geeft.

Deze ontdekking heeft geleid naar een zoektocht door
vele musea en er hebben meerdere deskundigen
meegewerkt aan de studie hierover. Uiteindelijk heeft
dat geleid tot de uitgifte van het boek, waarvan alle
bezoekers er gratis een exemplaar van mee naar huis
mogen nemen.

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Henk van Eunen



