
Verslag contactmiddag 
gehouden op 15 november 2023 in de Regenboogzaal van de Nieuwe Kerk 

 
Onze voorzitter Johan Witteveen heet ons welkom en vindt het mooi dat de 

opkomst zo groot is. 

Dan zingen we het mooie lied Heer blijf altijd bij mij. 
 

Mevrouw Laura Stratenburg Jansen 
Zij neemt ons mee in het leven van de Amish. 

 
Deze Amish stammen af van volgelingen van Menno 

Simons en daarna de afscheiding van Jacob Aban. Ze 
werden vervolgd door de staat en werden uitgenodigd door 

Amerika in 1693 op zoek naar godsdienst en vrijheid. 
 

Als eerste krijgen we op beeld hun klederdracht te zien en 
er was een doosje voor reparatie 

weggebracht en deze kwam terug 
met een muis erin. 

Ze dragen naar de kerk altijd zwart witte kleding en 

zingen uit een eigen gezangboek op één toon, want ze 
wilden niet bekend worden 

Mannen en vrouwen zitten gescheiden van elkaar. Er 
zitten oude mannetjes tussen, zodat de mannen niet 

naar de vrouwen kunnen kijken.  
De dienst begint met een loflied, dan zijn er drie preken. Een voor-, een 

midden- en een napreek. Een lange zit, want hun stoelen zijn bierbankjes. 
Wel hebben ze eens in de 14 dagen kerkdienst. 

Na de kerkdienst is er een lunch. Eerst eten de mannen, dan de vrouwen en 
daarna de kinderen. Ze hebben 200 leden. 

Na de kerkdienst gaan de jongeren volleyballen en daarna kun je op visite 
gaan. 

De gemeente van de Amish telt 345000 leden verspreid over meer dan 20 
staten in Noord-Amerika. 

  

Vaste gewoontes van de Amish: 
Ze rijden veel in de koets. Ook gebruiken ze veel de step en ponywagens. Ze 

fietsen elektrisch en in de winter gaan ze met de arrenslee. Ze reizen in 
principe niet in de auto en als je lid wordt van de gemeente mag je helemaal 

niet meer autorijden. 
Ze gaan naar de bank, maar halen ook wel geld uit de muur. 

Een pop met een gezichtje mag niet. Alle schoenen zijn zwart. Boodschappen 
worden met een kar gehaald. 



Jongens hebben een bloempotkapsel en de dames kapsels zijn ook allemaal het 

zelfde. Ze mogen hun haren niet laten knippen. 
Elke 20 jaar verdubbelen ze zich. Gezinnen hebben nu geen twaalf maar zes 

kinderen. 
Ze hebben van school alleen drie maanden vakantie in de oogsttijd. Ze 

zitten van 6 tot 14 jaar op school in het zelfde klaslokaal. Met 16 jaar kunnen 
ze aansluiten bij een jongerengroep. 

De waslijn is de trots van de Amishmoeders, maar er komt geen bh aan de 
waslijn, die blijft binnen. 

 
De vrouwen hebben elastiek in de taille van de jurk. Dit is handig als je 

zwanger bent. Ze trouwen veel met elkaar en dat kan lichamelijke gebreken 
geven. Soms komt er vers bloed door nieuwe mannen. 

Ze gebruiken geen elektrische naaimachine maar wel op zonnepanelen. Er 
wordt ook veel autogas gebruikt. 

 

Er is een telefoonhuisje. Ze mogen thuis geen telefoon, 
alleen voor het werk. Rebecca had een quiltwinkel aan 

huis. De quilts worden later geveild. Ze willen niet op de 
foto maar weten wel hoe het werkt. 

Ze hebben ook een ijskelder. Elk jaar worden de wegen 
gerepareerd. 

Ze maken veel houtwerk en ze bakken veel voor de 
verkoop. Jongens en meisjes doen ook wel hetzelfde werk. 

Ongetrouwd zijn bij de Amish komt bijna niet voor. 
Quilten is een hele belangrijke bezigheid. 

 
Ze sparen geen uitzet zoals wij deden. Meisjes hebben een uitzetkist. Daarvoor 

maakt ze een zelf gemaakt kleedje. Ze quilten een deurmat van restanten van 
oude mannenbroeken.  

Ze trouwen met 24 jaar. Ze dragen geen trouwring maar hebben een kleedje. 

Na het trouwen woont het stel nog drie maanden bij hun ouders. 
In Pennsylvania wordt na november tot het voorjaar niet getrouwd. 

Als laatste vraagt Laura ons hoe kun je kunt zien dat een stel niet getrouwd is. 
Antwoord: Zij ziet er niet vermoeid uit en hij heeft geen snor. 

 
Dan bedankt Mariette Laura voor de mooie en duidelijke uitleg en ons voor de 

aanwezigheid en een wel thuis. 
De opbrengst van de collecte was € 66,65. 

   
Janke Felix 

 


