
Verslag contactmiddag 
gehouden op 17 april 2023 in de Regenboogzaal van de Nieuwe Kerk 

 

“Zin in ouder worden”. 

 

De voorzitter, Johan Witteveen,  heet allen hartelijk welkom. Hij is verrast dat, 
ondanks het mooie weer, veel mensen naar “De Regenboog” zijn gekomen. In ’t 

bijzonder worden de dames Marie José Dusseldorp en Mirjam 
van de Bent door hem verwelkomd. 

Beide hebben ook zitting in de commissie “Zingeving 
ouderen”  van de PCOB.  

Als opening zingen wij, met pianobegeleiding van Tiny 
Kansen, het lied “Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door Uw kracht …..”. 
 

Aansluitend memoreert de voorzitter het overlijden 
van Huub Oosterhuis die ook veel mooie liederen 

heeft gedicht waar onder  “De steppe zal bloeien” 
(Liedboek 608). Johan wijdt hier nog enkele 

meditatieve woorden aan en gaat voor in gebed. 
 

Hierna geeft hij het woord aan Marie José Dusseldorp 
die niet alleen met woorden, maar ondersteunt door de beamer, een duidelijke 

presentatie verzorgt. 
Marie herinnert ons er aan dat ze een jaar of drie, vier geleden hier ook is 

geweest en vandaag met veel plezier opnieuw ons iets mag vertellen. Ze heeft 
ons inderdaad veel verteld. Te veel om hier allemaal op te schrijven.  

Voor dit verslag volsta ik met een aantal wellicht behartenswaardige 
opmerkingen.   
 

Zo noemt zij het boek “Overweldigend” van de schrijver Frits de Lange. Thema: 

Leven met wat je niet in de hand hebt. Wat betekent dat? Hoe van harte “ja” 
blijven zeggen tegen het leven, ook als het anders loopt dan je zou willen. 

Vraag is niet “Wat ga je op je je oude dag doen”, maar Wie ben ik? Wat is de 
betekenis van mijn leven? Het is nodig dat je hier over nadenkt en dat vraagt 

wijsheid. 
Marie noemt nog een aantal aspecten van wijsheid. Het vraagt om 

een open geest, zelfinzicht, relativering van jezelf. Realiseer je dat 
je deel bent van Gods groter geheel. Realiseer je dat het leven een 

van God ontvangen gave is.  
 

Nog wat uitspraken onder het kopje “Bewust ouder 
worden”. Uitzoomen van je eigen ik naar het grote 

geheel. Vraag je eens af of je leven, alles welbeschouwd, zinvol 

is geweest. Wie nederig is tilt niet meer zwaar aan zichzelf, 
maar heeft al schavend aan zichzelf een luchtiger, lichtgewicht 

zelfbeeld verworven. U bent er om uzelf te zijn, met uw eigen 



gaven, kind van God.  

Marie vervolgt met een aantal gespreksvragen-nadenkertjes. 

-Ieder van ons krijgt in zijn of haar leven tegenslagen te verwerken. Als u 
daaraan terugdenkt wat heeft u toen geholpen om daar zo goed mogelijk 

doorheen te groeien. 
-Wat maakt uw leven de moeite waard om geleefd te worden. 

-Welke Bijbelse verhalen en symbolen zijn voor u erg belangrijk. 
 

Hierna volgde de pauze met een aangekleed kopje koffie of thee. Voor de 
gelegenheid – de hierna volgende jaarvergadering-  was de koffie voor rekening 

van de PCOB.  
Tijdens de koffie bleek wel uit de geanimeerde gesprekken dat er veel 

waardering was voor de lezing van Marie José Dusseldorp. 
 

Marion van de Bent kreeg daarna het woord, zoals gezegd samen met Marie 

José lid van een commissie van de PCOB “Zingeving Ouderen”. 
Zij vertelde dat ze lid is geweest van de Provinciale Staten Overijssel.  

Rond de coronaperiode heeft ze het wat rustiger aan gedaan, omdat ze merkte 
dat het allemaal wat te veel werd. Ze is ook scriba van de kerkenraad. Verder is 

zij betrokken geweest bij het project “Tuin van Hoop” in Ommen.  Bij de kerk 

zijn, na corona en rond Pasen, 550 stenen neergelegd voorzien van 
verschillende Bijbelse teksten en symbolen. Bij deze stenen staat een opschrift 

“Jezus draagt mijn zwarte steen”. 
Aan dit project hebben de verschillende protestantse 

kerken in Ommen hun bijdrage geleverd. 
Marion vertelde, dat ze in die tijd heeft ervaren, na die 

heroriëntering weer meer zin in het leven heeft 
gekregen. Ze was voor zichzelf aan de slag gegaan 

met het onderwerp “zingeving” en dat verrijkte haar leven. 
Als toelichting op haar verhaal werd nog een aardige opname vertoond van de 

´inwijding” van het project “Tuin van Hoop”. 
 

Na deze boeiende en leerzame lezingen 
werden Marie José Dusseldorp en Marion van 

de Bent door Mariette hartelijk bedankt en 
werd hen een bijdrage overhandigd die door 

de aanwezigen nog eens met applaus werd 
onderstreept. Zij besloot met de aanwezigen 

te vertellen welke activiteiten er de komende 
maanden nog worden ondernomen en 

nodigde hen daarvoor van harte uit. 
 

Na een korte pauze werden de aanwezigen uitgenodigd de ledenvergadering bij 
te wonen, waarin het financieel- en jaarverslag 2022 en de begroting 2023 

zullen worden behandeld. 
Zij die vertrokken (een minderheid) werden bedankt voor hun komst en wel 

thuis gewenst. 
 

Tenslotte, voor Lief en Leed werd een bedrag ontvangen van €  51,85 
 

Ton Hermans 


