
 

Purmerend, 1 mei 2023 
 

Voorwoord 
 

Plannen 
 

Wat staat er nu? Plannen van ‘plannen maken’ of ‘plannen’ de tijd 
zo indelen dat datgene wat je van plan bent ook echt kan gebeu-
ren. Dat woord hebben we overgenomen uit het Engels, lijkt mij. 
Wel net zo ingeburgerd als bijvoorbeeld computer. Wij zijn er ons 
bijna niet van bewust dat dat geen taaleigen woord is. Wat dat be-
treft zijn ze daar in Duitsland veel minder snel mee. Een computer 
heet daar ‘Rechner’ en dat vinden wij dan weer een beetje lastig. 
Ach woorden, waar ze vandaan komen en hoe we ze moeten of 
kunnen gebruiken, daarover zijn 
boeken en krantenkolommen vol 
geschreven. Daar waag ik me 
maar niet aan. Waar het vooral om 
gaat is dat we bij het maken van 
plannen niet vergeten dat ook te 
plannen omdat het anders gewoon 
bij goede voornemens blijft. 
‘We zijn echt van plan om binnenkort even langs te komen’, zeg-
gen we soms tegen iemand, maar zo lang we daar geen afspraak 
bij maken komt het er meestal niet van. 
Heeft u ook al plannen gemaakt voor de invulling van de mooiste 
tijd van het jaar die nu voor ons ligt?  

 Eens echt op pad gaan om die stadswandeling te doen of 
dat museum te bezoeken. 

 Iedere dag nu echt een wandelingetje maken omdat het fijn 
is om buiten te zijn en omdat het goed voor ons is. 

 Dat beloofde bezoekje nu echt af te spreken …! 
 

Alleen nog even de daad bij het woord voegen. En dat is waar-
schijnlijk het allermoeilijkste. De dagen vliegen voorbij en  
voor je het weet is er alweer een week om en is het  
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er weer niet van gekomen. Het lijkt wel dat, hoe vaker je thuis blijft, hoe 
korter de weken worden. Vroeger duurde die zomervakantie eindeloos. 

Zeker wanneer je ook echt op pad ging 
met je ouders of vrienden. Een week 
naar een huisje of kamperen. Dat duur-
de een hele tijd, want wat je allemaal 
meemaakte in die week … Je kon er 
over blijven praten. Wat een mooie her-
inneringen! Gevulde tijd lijkt wel veel 
langer te duren. Hoe zou dat toch ko-
men? Heb je daar dan meer vat op? 

 

Er is een uitdrukking: ‘Wie verre reizen maakt kan veel verhalen’. Dat dit 
waar is heeft Kees Paul vaak laten horen. Maar ook wanneer je zelf 
foto’s hebt gemaakt en nog eens door zo’n album bladert komen die 
verhalen zomaar weer boven. Je beleeft het opnieuw. 
 

‘Die zomer is zo eindeloos, iedereen is weg. Zal blij zijn als ze weer 
terug zijn en alles weer gewoon is.’ Regelmatig horen we dat mensen 
zeggen. Zeker als het lastig is geworden om er zelf op uit te gaan. 
Wordt het dan afwachten? 
 

Afwachten of zelf ook plannen maken …? Zeker is wel dat wanneer we 
zelf wat ondernemen we daar ook een goed gevoel aan overhouden. Al 
is het een klein blokje om of eindelijk die stapel papieren uitzoeken … 
Of: zelf iemand bellen en uitnodigen om op de koffie of thee te komen. 
 

Plannen maken en ‘plannen’. Voor onze afdeling zijn we daar als be-
stuur druk mee bezig. Naast de zomeractiviteiten, waar u al meer over 
hebt gelezen, zijn we ook begonnen met plannen maken voor het vol-
gende seizoen. Daarvoor hebben we eerst bedacht op welke data we 
een activiteit willen organiseren. Elders in deze nieuwsbrief vindt u daar 
een lijstje van. Deze zijn, zoals tijdens de jaarvergadering afgesproken, 
verdeeld over de middagen van maandag, dinsdag, woensdag en don-
derdag en waar dat kon in de laatste week van de maand. Zo hopen we 
dat er wat duidelijkheid komt en u deze data vast in de agenda kunt 
zetten. Nu gaan we aan de gang met het invullen van onze bijeenkom-
sten. Dat betekent ideeën verzamelen en afspraken proberen te maken 
met inleiders. Wat betreft de inhoud ook zo goed mogelijk verdeeld over 
het jaar zodat we heel veel verschillende zaken aan de orde krijgen en 
er ook ruimte is voor ontmoeting. 
Lukt dat dan allemaal? Soms moeten we constateren dat het niet lukt. 
Dat hebben we ervaren met het geplande uitstapje in mei.  Daarbij liepen 
we er tegen aan dat er op de geplande dag geen bus te krijgen was en 
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ook de tocht door de duinen toch niet gemaakt kon worden. Dan wordt er 
geschoven en dan maak je afspraken die tegen eerdere afspraken in 
gaan. Deze ervaring maakt wel dat we nu zeggen: dit zijn de plannen en 
nu de planning nog rond zien te krijgen. Soms lukt dat niet en moeten we 
toch onze planning aanpassen om onze plannen te kunnen uitvoeren. 
 

Hanny Somers 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

14 maart: Voordracht door Bastiaan Brink 
 

Vol verwachting naar de Tabor want er is 
een voordracht met als titel: Sporen naar de 
Horizon, het boek van Bastiaan Brink. 
Het klinkt als een levensweg en dat is im-
mers de reis die wij allemaal maken! 
Deze middag begint niet rimpelloos. Onze ei-
gen Tabor-apparatuur laat ons in de steek, 
maar na anderhalf uur ‘gerommel’ blijkt de door 
Bastiaan zelf als reserve meegenomen eigen 
techniek uitkomst te bieden en kan de presentatie gewoon doorgaan. 
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(woord, geluid en beeld.) 
Hij vertelt zijn levensgeschiedenis. Van 2001 – 2011 was de muziek zijn 
grote liefde. Hij was componist, pianist gecombineerd met speciaal the-
ater. Zijn droom: een avondvullende solopiano uit voeren met het ac-
cent op troost en zingeving. (2006.) 

Als illustratie toont hij een pianobe-
speling met ongekende virtuoze vin-
gervlugheid. Echter kreeg hij een 
neurologische aandoening, bekend 
als de muzikantenvloek, waardoor 
de juiste aansturing van zijn vingers 
verstoord werd. Herstel is vrijwel 
nooit mogelijk, helaas … Hierdoor 

vervloog zijn toekomst als musicus, en …?  
Troost en Zingeving. Waar kun je dat vinden. Hij besluit – samen met 
zijn lief – een wereldreis te maken juist naar die locaties waar Hemel en 
Aarde elkaar raken, waar je momenten van verhoogd bewustzijn 
hoopt/denkt te ervaren. 
Naar Nepal, het dak van de wereld, Mongolië de zandwoestijnen, Ja-
pan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Bolivia, Peru. andere culturen, 
nieuwe, ongekende mogelijkheden. Sporen naar de Horizon, of speuren 
naar de Horizon. Benieuwd wat er achter de horizon is: echter de hori-
zon schuift altijd mee. Stil staan in ver-
wondering. Stil de tijd … Vertrouwen op 
intuïtie. Op zoek naar sporen, altijd in 
beweging blijven. Terug naar de wortels 
van het bestaan, het OER-gebeuren. 
Bastiaan toont zich een beeldend vertel-
ler, hij schildert met woorden, je ziet het 
gebeuren. Nepal: op 6000m, het 
sneeuw-luipaard? Mongolië: het maan-
landschap, zandkasteel met elfenban-
ken, de nomaden met de huilende ka-
meel waarbij een viool om één bult wordt 
gehangen en de wind deze viool doet 
zingen waardoor het verstootte kalfje 
toch bij haar moederkameel mag drin-
ken. Paardrijles. Japan waar alles super 
gecontroleerd wordt met de voorspellin-
gen van de wenssteen waardoor het Lot beïnvloed wordt. Nieuw-
Zeeland, Fjordland door de Goden geschapen en dan de zandvlieg die 

Bastiaan toont prachtige natuurbeelden 
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iedereen plaagt/steekt. Bolivia met zijn zoutmeren, Peru oude culturen. 
En daarna New York. Met de jaarwisseling, geen feest. Wat een sof. 
Maar wel meteen met beide benen terug in de tijd. 
 

In de pauze worden beelden van deze wereldreis getoond. Mij is de be-
graafplaats van de trein bijgebleven: ver-
roest, maar toch een toonbeeld van kracht.  
 

Na de pauze is er ruimte voor vragen en 
vertelt Bastiaan dat zijn lief verzocht 
heeft om de Moonlight Sonate te spe-
len. Haar dochtertje vroeg hem haar 
piano te leren spelen en dat lukte. In-
middels kan hij gelukkig (voorzichtig?) 
weer een uitvoering geven. 
 

Ook met het Dickensfestival is hij present 
als de kwaadaardige neef van … Hierbij 
laat hij even een andere Bastiaan zien.  
 

Olijfolie: in 2005 heeft zijn vader die land-
schapsarchitect is een 400 jaar oude olijf-
boomgaard in Oost-Kreta gekocht. Hier 
wordt biologische olijfolie vervaardigd.  
 

Voorts verzorgt Bastiaan biografieën, familiekronieken en memoires. 
Het accent ligt op: Zingeving en Troost. 
 

Opmerking: Misschien toevallig, maar toeval bestaat niet, was er zater-
dagavond (18/3) op de TV aandacht voor een Levenskroniek als aan-
denken aan één die ons is voorgegaan en ik dacht Bastiaan te herken-
nen als de samensteller. 
 

Al met al een heel inspirerende en jaloersmakende voordracht. Een 
begenadigd spreker die ons inspireert, die laat zien dat er altijd nieuwe 
wegen zijn naar de Horizon.  
 

Froukje Blaauw 
 

Bezoek aan Schoorl en de Abdij van Egmond 
 

In de nieuwsbrief van april is een artikel opgenomen over een uit-
stapje naar Schoorl en de Abdij van Egmond. Dat programma gaat 
door alleen de vertrekplaats van de bus is gewijzigd. De reden is 

Bastiaan Brink vertelt  
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dat binnenkort betaald moet worden voor het parkeren bij AH aan 
de Kooimanweg. 
Op woensdag 17 mei vertrekken wij daarom om 9.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij het Makadocentrum in de Wheermolen te Purme-
rend. De bus staat aan de kant van 
het benzinestation. Deelnemers 
aan dit uitstapje worden verzocht 
om 8.45 uur aanwezig te zijn. 
 

De bus is inmiddels volgeboekt. U 
kunt zich nog altijd op de reservelijst 
laten zetten door u aan te melden bij 
Greetje Boven. Haar mailadres:  
gaboven@kpnmail.nl en haar tel.nr.: 06 19047418 
De kosten voor dit uitstapje bedragen: € 55,00. Dit bedrag svp zo spoe-
dig mogelijk overmaken naar: NL96INGB0000176287 ten name van 
PCOB afd. Purmerend met vermelding: uitstapje 17 mei 2023. 
 

Het bestuur 
 

Bezoek Huis Doorn 
 

Woensdag 28 juni gaan we weer met elkaar een dagje op stap. In de vo-
rige Nieuwsbrieven hebben we al verteld, dat we dan naar Huis Doorn 
gaan. De laatste Duitse Keizer Wilhelm II heeft daar zijn verblijf gehad.  
Nu is het de moeite waard om daar eens een kijkje te gaan nemen. De 
tuin is ook erg mooi. We gaan koffie drinken, krijgen een rondleiding en 

een lunch. En we kunnen ook een 
tentoonstelling over de Eerste We-
reldoorlog bezoeken. 
 

De kosten zijn voor mensen met muse-
umkaart € 45 en zonder € 60. Er is nog 
ruimte in de bus. Dus meld je aan bij 
Greetje. Zie telefoonnummer en e-mail 
op de achterkant van deze Nieuwsbrief. 
 

Greetje Boven 
 

De geplande middagen: Om alvast te noteren 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande middagen in het 
seizoen 2023-2024. De meeste data zijn gepland in de laatste hele 
week van de maand. Voor de middag in december kon dat niet in 
verband met Kerstmis. 

De Abdij van Egmond  

Huis Doorn 
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Ook dit jaar zijn onze bijeenkomsten in de kleine zaal van de Taborkerk. 
Aanvang 14.00 uur. Op welke manier we de middagen invullen melden 
we later. Daarmee zijn we nu nog druk bezig. 
 

2023 
Maandag 25 september 
Dinsdag 24 oktober 
Woensdag 29 november 
Maandag 18 december 

 

2024 
Donderdag 25 januari 
Dinsdag 20 februari 
Dinsdag 19 maart 
Donderdag 25 april 

 

Namens het bestuur, Hanny Somers 
 

Mijn leven in Spanje 
 

Ja, dat belooft wat, zo een titel. Uw scribent verhaalt van zijn avontu-
ren in het mooie Spanje. De werkelijkheid is minder prozaïsch, maar 
met een rijke fantasie komen wij 
een eind. Wat is er aan de hand?  
 

Welnu, in ieder geval niet dat ik 
Nederland beu ben. Nederland is 
een prachtig land, geografisch, so-
ciaal, economisch. Maar ook druk. 
En koud, vooral in de winter. Koude 
is eigenlijk niet het grote probleem, 
maar wel waterkou. U kent het wel, 
die toestand dat het zelfs binnens-
huis maar niet warm lijkt te worden en er natte kou in de lucht hangt. En 
dat dat ook nog eens in een jaargetijde waarin de dagen kort zijn. Wie 
wil er dan naar buiten, al was het maar om boodschappen te doen? En 
de koolmeesjes hebben mij ook al in de steek gelaten. Vorig jaar 
broedden zij nog in het nestkastje dat ik voor hen in de achtertuin had 
opgehangen. Nu laten zij zich niet zien. Nou even dan, net nadat ik het 
schoongemaakte nestkastje weer had teruggehangen. Toen kwam een 
koppeltje koolmezen nieuwsgierig de boel verkennen. Maar ik moet 
eerlijk zijn. De fout ligt bij mij. Tegelijk met het nestkastje had ik namelijk 
ook, op nog geen drie meter afstand, een potje vogelpindakaas met 
afdakje opgehangen. Daar kwam grote vogels op af, merels en spreeu-
wen. De koolmezen moeten daarvan geschrokken zijn, zo erg dat zij 
zelfs nu, weken later, mijn nestkastje versmaden. Nu voel ik mij afge-
wezen. Als zelfs de koolmezen mij niet meer willen hebben, wat doe ik 
hier dan nog? Dan ga ik toch weg? Natuurlijk, naar Spanje, waar het 
woord ‘waterkou’ niet bestaat. Waar de zon schijnt. Waar het ook in de 
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winter warm is. Waar de lucht droog is en reumatiek niet bestaat. Waar 
de natuur ruig is. Waar het leven goedkoop is, in supermarkten, apo-
theken en in de horeca. Waar een huis met een tuin van een hectare of 
meer en een zwembad nog niet de helft kost van een rijtjeshuis in Ne-
derland. En waar je een gemeubileerde villa of appartement kunt huren 
voor zes of zevenhonderd euro per maand. Wat houdt mij nog tegen?  
 

De realiteit. Die houdt mij tegen. Het feit dat ik 
nog vier jaar moet wachten op de pensioenge-
rechtigde leeftijd. Mijn bestaan in Nederland. 
Mijn sociale leven hier. De (klein-) kinderen 
die hun opa en oma nodig hebben als oppas. 
(Hmm. Is dat wel zo een sterk argument?) De 
zomer in Nederland, die dan toch in ieder ge-
val minder verzengend is dan in het gortdroge 
Spanje. Trouw, die ik hier op knisperend pa-
pier kan lezen en daar alleen digitaal. Mijn 
dartsclubje waarmee ik één keer per jaar naar 
het café ga om bij te kletsen terwijl wij de 
dartspijltjes laten voor wat ze zijn. Mijn motor-

vrienden waarmee ik plannen maak om mooie ritten te maken die er 
zelden van komen omdat onze agenda’s dat niet toelaten (en wat dan 
weer wél kan als ik na mijn pensionering in Nederland blijf.) En eerlijk, 
mijn gepensioneerde overburen zijn deze winter teruggekomen uit Span-
je omdat het daar wel erg koud was. Zij hebben een huis op een hoogte 
van zeshonderd meter, en die hoogte is een wereld van verschil met het 
laagland aan het strand. Maar daar zijn de huizen dan helaas flink wat 
prijziger. Tja, zo heeft elk voordeel zijn nadeel, of andersom. Ach, weet u 
wat. Ik ga er nog maar eens een jaar of vier over nadenken. Tot ziens of 
zoals de Spanjaarden zeggen: Hasta luego. 
 

Jaap Veenstra 
 

 

  Over onze leden 
 

  Overleden 
     Mw. A. Houtkoop, Rietgorsplein 806, 1444TX Purmerend 

Wij gedenken haar met eerbied en genegenheid. 
 

  Nieuw lid 
     Mw. C. van Keppel, Borghesepark 100, 1448 GM Purmerend 

Wij heten haar hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

                Het bestuur 
 

Jaap kan zijn motor niet missen 
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Diverse berichten 
 

Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Purmerend 
 

Purmerend – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige auto-
mobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keurin-
gen op zaterdag 13 mei en vervolgens eens 
per maand in de Woonzorglocatie De Tien 
Gemeenten, Hoornselaan 11. Voor informa-
tie en een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een 
datum reserveren kan via de website: 
www.goedkopekeuringen.nl.  
De artsen waar wij mee samenwerken zijn 
aangesloten bij het ZorgDomein. Tarieven 
(incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, 
C/D/E en Taxipas € 60.00 
 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak 
te maken. 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverkla-
ring gekocht te worden. Die is verkrijgbaar bij de gemeente en via inter-
net op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de 
arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de 
mail). Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
 

Senioren en Veiligheid, deel 6 
 

In de brochure Senioren en Veiligheid van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt 
voorlichting gegeven over de werkwijze van 
oplichters op meerdere terreinen. In dit num-
mer wordt aandacht besteed aan Hulpvraag-
fraude uit het hoofdstuk Oplichting. 
 

Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) 
 

Wat is het probleem? 
Via apps, zoals bijvoorbeeld WhatsApp of sms, 
communiceren we tegenwoordig veel met el-Geld gevraagd?  

‘Niet gebeld = geen geld’  
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kaar. Maar oplichters maken hier ook gebruik van. Ze proberen geld van u af te 
troggelen door zich voor te doen als een bekende van u. 
 

Hoe gaat een oplichter te werk? 
Bij hulpvraagfraude via WhatsApp of sms ontvangt u een bericht van een 
oplichter die zich voordoet als een bekende. Bijvoorbeeld als uw 

(klein)zoon, (klein)dochter of als 
uw vriend of vriendin. Vaak begint 
het met een berichtje dat de be-
kende een nieuw telefoonnummer 
heeft. Daarna volgt al snel het 
bericht dat diegene in de proble-
men zit met de vraag aan u om te 
helpen door middel van een be-
taalverzoek. 

 

Wat kunt u zelf doen? 
 Wees altijd alert als u om geld wordt gevraagd. Ook als u een bericht 

krijgt van een telefoonnummer dat bij u bekend is. 
 Bel altijd eerst de persoon zelf op het voor u bekende nummer. En zorg 

dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voeren. Neem er geen 
genoegen mee als de persoon zegt u niet te kunnen horen of dat hij/zij 
niet op kan nemen. Niet gebeld = geen geld.  

 Controleer het rekeningnummer dat de oplichter opgeeft. Komt het 
overeen met het rekeningnummer van de bekende? 

 Scherm uw social media af. Het gaat niet alleen om uw telefoonnum-
mer, maar ook om foto's die u openbaar heeft staan en de relaties die u 
heeft (bijvoorbeeld 'vader van'). 

 

WhatsApp-overname 
Ook kunnen oplichters proberen toegang te krijgen tot uw WhatsApp-
account. Oplichters downloaden WhatsApp op hun eigen telefoon, voeren 
uw telefoonnummer in als hun eigen nummer en vragen de verificatiecode 
op. U ontvangt dan de verificatiecode voor WhatsApp. 
 

Vervolgens neemt de oplichter contact met u op en geeft aan dat per onge-
luk de verificatiecode naar u toe is gestuurd. Daarna volgt het verzoek om 
de verificatiecode aan hem door te geven. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
 Scherm uw social media af. Het gaat niet alleen om het telefoonnummer, 

maar ook om de foto's die openbaar staan of de manier van contact met 
anderen wat ze hier kunnen aflezen. Zo voorkomt u dus óók dat u gehackt 
wordt en iemand uw identiteit steelt om een ander op te lichten. 

 Als extra beveiliging kunt u de tweestapsverificatie instellen. 



 
(Advertentie) 

 

Vrijwilligerswerk is dankbaar werk 
 

In het voorjaar neemt onze CDA-fractie altijd deel aan NL 
doet. Het ene jaar helpen we bijvoorbeeld bij het schilderen 
in de voetbalkantine van 
WBSV en het andere jaar be-
geleiden wij een spelletjes-
middag in de Rusthoeve.  
Ook bereiden we eens per jaar 
voor buurtbewoners in de Tabor-
kerk een heerlijk driegangen menu. 
Na wat inspanning en gezellige 
uurtjes gaan we met een zeer 
tevreden gevoel naar huis.  
 

Onlangs zat ik aan mijn toe-
komstige pensionering te den-
ken en klikte ik op de website 
van vrijwilligerspunt Purmerend. 
Hoewel ik uit het goede hout gesneden ben, zal ik geen timmer-
man bij Leviaan worden. Groene vingers heb ik niet, dus het tuin-
onderhoud bij het Triton valt ook af. Chauffeur bij Waterlandswel-
zijn zou tot de mogelijkheden behoren net als vriendschappelijk 
huisbezoek namens Humanitas. Creatieve activiteiten liggen mij niet 

zo, dus als boetseervrijwil-
liger bij Molentocht zal ik 
me zeker niet aanmelden. 
Mentorschap daarente-
gen lijkt me werk met veel 
inhoud en heel nuttig. 
 

Het duurt gelukkig nog 
een paar jaar totdat ik 
met pensioen ga, maar 
heeft u af en toe een 

uurtje over, kijk dan vooral eens op de website van vrijwilligers-
punt Purmerend. 
 

Liesbeth Roet, commissielid CDA 
 

Spelletjesmiddag in de Rusthoeve 

Vlnr: Michel Segers, Annemiek Nuijens, Pascal Verkroost, 
Eveline Tijmstra, Liesbeth Roet en Lieuwe de Jong 
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